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Brief van de Voorzitter.

Beste mensen,

De tweede brief van dit jaar ligt voor jullie.

We hebben een goede jaarvergadering gehad waar we afscheid hebben genomen van twee
leden van het bestuur. En we hebben twee nieuwe bestuursleden welkom geheten. Dat was op
het juiste moment. Nu de voorzitter nog, maar we zijn ook nog op zoek naar een vierde lid van
het bestuur. Komt tijd, komt raad, maar wel uitkijken naar iemand. Als je iemand kent!

We leven in een gehaaste tijd, waardoor het lijkt dat er weinig tijd is voor ethiek. Je vraagt je
wel eens af of al die gepensioneerde leiders niets geleerd hebben van en in hun leven. Dat

zij op die leeftijd nog zoeken naar enige vorm van macht, terwijl je anders mag verwachten. Ik
noem hen geen wijze oude mannen. Zij hebben volgens mij geen ethisch besef meer, anders
geef je toch niet weet ik aan hoeveel mensen de opdracht andere mensen te doden en je eigen
leven ook nog op het spel te zetten.

Ik las dat onze moderne samenleving uitgaat van een zogenaamde post-morele ethiek: wat
goed is, is iemands vrije keuze. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk leidt dat tot morele chaos.
De één is voor dit, de ander tegen; de één vindt dit, de ander is tegen. Men is niet meer bereid
om tot overeenstemming te komen en houdt vast aan individualistische opvattingen.

Maar wat we nodig hebben is een gezamenlijk verhaal over wat het goede is en ook wat het
kwaad. Het zijn moedige mensen, die opkomen voor gerechtigheid.

Gerechtigheid betekent dat je er voor de ander bent en niet alleen voor jezelf. Gerechtigheid is
weten wat het betekent onrecht doen en onrecht ondergaan. Het lijkt wel of wij ons niet meer
bewust zijn dat wij alles te leen hebben: ons bezit, ons leven en ga zo maar door. Wij moeten
weer leren genieten van het leven en niet steeds meer, beter of hoger willen. Jezus zegt tegen
een van de omstanders: je weet niet hoelang je nog te leven hebt, geniet daarom van wat je
hebt en zoek niet naar meer, beter of hoger. Dat is een soort verlangen dat ik luxe-behoefte
noem, omdat het meestal gaat om iemand die al zoveel bezit.

Geniet van wat je bezit, van je mogelijkheden, van je collega’s, van je mede-mens. Je hoeft
dan niet langer te verlangen naar meer, naar beter, of naar een hogere score, maar geniet je
van wat je hebt en wie je ontmoet, tegenkomt.

Toch blijft er een verlangen naar het ‘nog meer, nog beter, nog hoger’ aanwezig, omdat het
verlangen gewekt wordt door de vergelijking. Dan ben ik niet meer in staat mij bezig te houden
met wie ikzelf ben. Mijn verlangen is dan de behoefte-drang die er op is gericht om ook ‘heer-
ser’ te zijn over wat ik (nog) niet heb. Oorlog voeren betekent dat ik niet tevreden ben met wat
ik heb. Het is de heb-zucht die bezit van mij heeft genomen, waardoor ik geen tijd meer neem
om te genieten van wat ik heb.

De wereld is nog lang niet aan genieten toe, zie de vele conflicten op deze aarde. Daarom is er
nog veel werk te verrichten.

Daarmee beginnen we op 14 september, want dan houdt Inclusieve Veiligheid een dagbijeen-
komst in de Johanneskerk in Amersfoort, vanaf 10.00 uur.

En een maandje later wordt op 5 oktober stil gestaan bij het 100-jarige bestaan van Kerk en
Vrede in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht ook vanaf 10.00 uur.

Ik hoop dat we op die dagen de wereld zullen oproepen tot ethisch handelen, dat gericht is op
het voortbestaan van de ander.

Ik wens ons allen een goede, inspirerende en genietende tijd toe.

Harry Schram, voorzitter.



Nieuwe aanwinst voor het NVC West Balkan
Project: Tatjana Sekulic.

Aicha Chaghouani

Goed nieuws vanuit Tuzla! Dankzij jullie steun hebben we een fantastische nieuwe collega mo-
gen verwelkomen bij het NVC West Balkan Project! Tatjana Sekulic is onlangs begonnen bij het
NVC team en brengt een schat aan ervaring en enthousiasme met zich mee.

Tatjana is geboren in Tuzla, maar heeft een groot deel van haar leven in Canada doorgebracht.
Na jaren in Canada te hebben gewoond en gewerkt, is ze een paar jaar geleden teruggekeerd
naar Tuzla. Daar werkt ze bij de Tuzla Community Foundation, een organisatie die onder ande-
re het NVC-netwerk ondersteunt. Het was via dit fonds dat Tatjana voor het eerst in aanraking
kwam met het NVC-netwerk.

In Canada heeft Tatjana onder andere voor de Canadese overheid en verschillende NGO'’s ge-
werkt. Haar brede ervaring en passie voor community building en internationale samenwerking
zullen ongetwijfeld bijdragen aan het succes van het NVC project.

Tatjana gaat zich haar eerste maanden bij het netwerk vooral richten op het stroomlijnen van
interne processen en het opzetten van een solide governance structuur voor het netwerk. Na
deze opstartfase zal Tatjana zich focussen op het ontwikkelen van een meerjaren strategie en
fondsenwerving om de duurzaamheid te versterken.

We zijn ontzettend blij met deze mooie stap in de professionalisering van het netwerk en kijken
ernaar uit om samen met Tatjana aan de slag te gaan. Haar energie en expertise zullen een
mooie bijdrage leveren aan het NVC West Balkan Project.




Er is altijd hoop.

Paul den Hartog

Het is deze maand twee en een half jaar geleden dat de Russen aan de grens van Oekrai-

ne stonden. Eind februari 2022 staken ze over en sloegen vooral vrouwen en kinderen op de
vlucht. Wij zagen ze uitzwermen over West-Europa. Polen, Duitsland, het ene na het andere
land kreeg te maken met vele vluchtelingen. En waar moesten ze in hemelsnaam allemaal
blijven. Het gesprek ging al snel over wat we zelf konden doen. Dit ging de overheid niet oplos-
sen. Dus hier moesten wij zelf een stap naar voren doen, maar hoe ver kun je gaan, wat kan je,
wat wil je? Waar zit jouw grens als mens?

Met een vriend was ik een paar dagen samen en het gesprek ging erover, gaan we mensen in
huis nemen, wat zullen we doen. Op vrijdagavond was ik thuis en na de uitwisseling over wat
we meegemaakt hadden in die afgelopen dagen kwam dit onderwerp op tafel. Het werd een
latertje. Na lang wikken en wegen stelden Marjo en ik vast dat wij om een aantal redenen zelf
geen mensen in huis konden nemen. Maar we gingen wel in actie. In de wijk waar wij dertig
jaar geleden gewoond hadden kwam geregeld een huis in de vrije sector beschikbaar. Als we
nou eens ...... Ja dat was een prima gedachte. We besloten te onderzoeken of we met een
groep mensen (wie dat wisten we toen nog niet) zouden proberen een huis te huren, dit in te
richten voor een aantal viuchtelingen en met elkaar de kosten te dragen en er als groep om-
heen te gaan staan. We wilden niet alleen huisvesting bieden, maar ook zorgen dat het leven
van de mensen snel op gang kon komen, dat zij een leven konden leven, zoals mensen dat
hopen te kunnen doen. Al snel werden de contouren duidelijk van wat er zou moeten gebeuren.
Een enorme berg werk en een investering, die buiten ons bereik lag.

De volgende dag spraken Marjo en ik een aantal vrienden, buren en kennissen over dit onder-
werp. Ja, dat moeten we doen, zei eigenlijk iedereen. Ook de burgemeester was erg positief
over het idee, hij vroeg wel, hoe ga je dat dan aanpakken? In mijn werk heb ik vele plannen
van aanpak moeten schrijven en het leek me dat dat hier dus ook moest gebeuren.

Een paar uur achter het bureau, nog eens herkauwen en bijslijpen en het volgende plan kwam
tot stand:
Plan van Aanpak SOOB, 4 maart 2022

Door de ongekende crisis waarin de wereld gestort is door de inval van Rusland in Oekraine is
er een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Wij waren, net als waarschijnlijk velen
van jullie, boos, bang en verdrietig tegelijk. Al snel ging ons gesprek over wat wij kunnen doen.
Het alternatief van mensen in huis nemen voor een mogelijk langere periode is voor ons om
persoonlijke redenen niet mogelijk. Het overmaken van een bedrag naar Giro555 kan altijd,
maar voelt niet voldoende voor ons.

Als tussenvorm hebben wij bedacht dat we onze boosheid om willen draaien. Boos wordt dan
SOOB en dit staat voor Spoed Opvang Oekrainers Brummen.

Velen zullen naar Nederland komen en de regering heeft de veiligheidsregio’s opgedragen de
komst van 1000 personen per regio voor te bereiden. In onze veiligheidsregio zijn 22 gemeen-
ten opgenomen. De gemeente Brummen zal er een 50-tal voor zijn rekening moeten nemen als
start.

Wat is SOOB?
Wij huren met een aantal betrokken burgers een vrijesectorwoning, die op dit moment leeg
staat, richten de woning in en helpen de vluchtelingen, die de gemeente selecteert voor dit



adres, op gang in hun nieuwe (hopelijk, tijdelijke) leven. Daarnaast bieden wij ze een veilig,
warme gemeenschap, die ze verder helpt. Kinderen gaan zo gauw mogelijk nhaar een schoolse
setting, volwassenen helpen we op weg met werk. Op termijn zullen wij proberen het project

in te passen in de bestaande gemeentelijke structuren of opheffen als de vluchtelingen terug
kunnen naar huis.

Als voorbeeld gebruiken wij een huis in de Patrijsstraat dat te huur staat. Dit huis kost ongeveer
€ 975 huur per maand. Daarnaast zijn er maandelijkse lasten voor energie, wifi, televisie etc.
Begroot ongeveer € 1500 hiervoor maandelijks. In een dergelijk huis (ik heb zelf met mijn gezin
3 jaar in zo’n huis gewoond) kunnen bijvoorbeeld 3 moeders met hun totaal van 5 kinderen
prima wonen.

Doel is om op 1 April de woning klaar te hebben staan, ingericht en wel en met elkaar te heb-
ben geregeld wie welke ondersteuning verleend.

Financiéle Ondersteuningskring

We vragen jullie om gedurende deze crisis een vast bedrag per maand beschikbaar te stellen.
Dit voor de duur van het project. De maandelijkse bijdrage kan alles zijn, maar wij willen een
minimum van €10 per maand hanteren. Dit bedrag wordt automatisch geincasseerd en loopt
via de stichting Vrienden van Eirene, een stichting die de vrede bevordert in de wereld (zie
www.Eirene-nederland.org) waarvan ik penningmeester ben. De overige bestuursleden hebben
toestemming gegeven om via de Stichting de financién te organiseren. Het geld komt via een
geoormerkt label alleen terecht bij project SOOB. Doordat de stichting een Anbi status heeft
zijn de giften aftrekbaar voor de belasting (zie belastingdienst.nl bij Zijn giften aftrekbaar voor
belasting?).

Los van deze ondersteuningskring zijn wij ook op zoek naar mensen/instellingen, die liever
eenmalig een gift doen om de inrichting en opstartkosten te betalen.

Inrichten en opknappen woning

Wij zijn ook op zoek naar mensen, die willen helpen met alle werkzaamheden om de woning
klaar te maken voor gebruik. We denken dan aan vloerbedekking leggen, schilderen, behan-
gen, koffie en broodjes verzorgen, schoonmaken, meubels ophalen en verhuizen, dingen in
elkaar zetten, de tuin doen en ga zo maar door.

Schoolse setting kinderen en vrije tijdsaspect

De kinderen gaan zo snel mogelijk naar een dagelijkse schoolachtige setting, eerst een soort
dagopvang, zodat zij zich veilig kunnen gaan voelen, daarna stromen ze wellicht door naar re-
gulier onderwijs. Buiten deze opvang uren willen zij ook chillen in huis, maar wellicht voetballen
of sporten doen.

Werk en/of indraaien in de gemeenschap

De volwassenen komen hier aan met traumatische ervaringen. Vaak hebben zij hun man (die
moeten vechten) of andere familieleden achter moeten laten. Daar zal deskundige hulp bij
nodig zijn, maar ook warmte en ondersteuning, een maaltijd bereiden, een kopje theedrinken
en met handen en voeten steun bieden, samen de boodschappen doen. De mensen erbij laten
horen, dat helpt vaak om de eerste stap weer te nemen.

Samenwerken met de gemeente
Zaterdag 4 maart heb ik contact gehad met de burgemeester. Hij ondersteunt het initiatief en
zal daar waar nuttig en nodig zijn ambtelijke staf ter beschikking stellen voor ondersteuning.



Brummenaren willen huis huren voor Oekrainers

Watals je meer wil doen dan
geld doneren, maar geen kans
Zietom zelf viuchtelingenin
huis te nemen? Die vraag bleef
bij Paul den Hartog uit
Brummen door zijn hoofd
spoken. Tot hijineens het idee
kreeg om dan maar een
leegstaand huis te huren voor
viuchtelingen. Dorpsgenoten
lopen weg met zijn plan.
Tientallen mensen hebben al
aangegeven te willen helpen.

Vorige week was hij in Zeeland in
gesprek met een vriend over de
zorgwekkende situatie in Oekra-
ine..,We hadden het erover wat
we eventueel zouden kunnen
doen”, zegt Paul den Hartog (67)
uit Brummen. ,Geld overmaken.
Maar dan? Dat is te makkelijk.”

Knoopinde

De vraag bleef maar in zijn hoofd
zitten. Dagenlang. Hij wilde van
meer betekenis zijn. Echt iets
doen. Miljoenen mensen in Ock-
raine verlaten hun woningen, zijn
op de vlucht voor een oorlog die
met de dag beangstigender wordt
Duizenden daarvan komen waar-
schijnlijk naar Nederland. Wat zou
hij kunnen doen? Hij wilde invul-
ling geven aan die knoop in zijn
maag.

,Wij leven in een redelijk huis,
maar het is voor ons niet mogelijk
om voor een langere periode men-
sen in huis te nemen”,
Hartog. ,Dat lukt gewoon niet. In
gesprek met mijn vrouw kwam ik
toen op het idee om een huis in de
vrije sector te huren, dat in te rich-
ten en beschikbaar te stellen aan
viuchtelingen. Een paar dagen
daarvoor had ik nog een leeg-
staand huis hier gezien.”

A Paul den Hartog nam het initi-
atief om een huis te huren voor
Oekrainers. ,Tientallen mensen
willen helpen.” o705

Hij legde contact met wat vrien-
den, waaronder een oud-makelaar
en iedereen was enthousiast. Om
zijn idee concreter te maken,
schreef Den Hartog een plan van

aanpak. Hij had contact met de
burgemeester en verspreidde het
plan van aanpak vervolgens onder
wat kennissen.

Meebetalen

winmiddels weet zo'n beetje heel
het dorp dat we dit willen doen”,
2egt Den Hartog. ,Het ging echt
als een olievlek door de omgeving
Veel mensen hebben al aangege-

ven mee te willen betalen aan de
huur of inrichting. Sommigen
eenmalig, anderen willen zelfs
maandelijks geld doneren. Boven-
dien hebben ook mensen it an-
dere dorpen en steden al contact
gezocht, om het plan in hun eigen
woonplaats uit te rollen.”

Een huis is nog niet gevonden.
Erlopen al wel wat verkennende
gesprekken”, zegt de Brumme-

(SN

naar. ,We hopen in april een huis
Klaar te hebben om de eerste be-
‘woners te kunnen ontvangen. Dat
dan alles klaar is en meteen be-
‘woonbaar. We denken daarbij aan
bijvoorbeeld drie moeders, met
vijf kinderen. Dat zou moeten pas-
sen. We doen er alles aan, want de
nood is hoog.”

- Judah Bolink

Zutphen zoekt leegstaande
kantoren voor viuchtelingen

cruiseschip in het Twentekanaal

van de gemeente ziin.”

0ok een noodlocatie bii zorgin-




We gaan het eerst echter snel zelf neerzetten, zorgen dat dat huis klaar staat en dat de men-
sen een veilig bestaan kan worden geboden. Subsidies, potjes van de overheid komt allemaal
later aan de orde, eerst gaan we doen en dan kijken we wel verder.

Het ja maar .... Laten we voorlopig zitten, er is geen tijd en de nood is hoog,

En naar wie stuur je dat dan?

Social media? Facebook? Ik heb er niets mee. Maar we hebben wel een e-maillijst van de
maandelijkse buurtborrel in het café bij ons op de hoek. En nog een lijst met vrijwilligers van
het een en ander. Uiteindelijk ging er op maandagochtend een email uit naar ongeveer 60
adressen in en rond het dorp. En wat er gebeurde was ongelofelijk. Uit alle hoeken en gaten
van de samenleving kwam reactie: Waar kan ik geld storten, ik kan goed klussen, ik spreek de
taal, ik kan goed dingen regelen, ik wil wel schoonmaken, en verzin het verder maar. Alles wat
nodig was kon gedaan worden. En toen de radio en krant er lucht van kregen en ik geinter-
viewd werd voor de krant en op de Radio het verhaal uit de doeken kon doen stond de telefoon
en de deurbel roodgloeiend. We maakten een lijst met mensen en vaardigheden en kregen zo
een overzicht en toen de tocht langs vastgoedverhuurders vastliep bleek een particulier een
grote woning te huur te hebben. Deze werd voor kostprijs ter beschikking gesteld en we zaten
binnen een week na het idee een huurcontract op te stellen. We spraken mondeling af met de
verhuurder, zo gaan we het doen. We kregen de sleutel van haar op goed vertrouwen en op
zondag liepen we door het huis, maakten een plattegrond en gaven alle kamers een nummer.
De groep inrichting bedacht waar en hoeveel mensen er een plek konden krijgen en ook waar
we de spullen, die we nodig hadden vandaan moesten komen. Er werd geklust, geschilderd,
schoon gemaakt en ingericht. De lampen werden opgehangen, bedden werden opgemaakt. In
de keuken stond een pan soep te pruttelen. 2 weken na het idee was alles gerealiseerd en die-
zelfde nacht kwam een groep van 10 vluchtelingen aan, later nog aangevuld tot 12, zij konden
een plek uitzoeken, een douche nemen en eindelijk eens gaan slapen.

De volgende morgen brachten wij boodschappen, aten wij ontbijt met elkaar met een deel van
het kernteam en een tolk en wisselden we de eerste ervaringen en wetenswaardigheden uit.

U heeft de verhalen kunnen lezen in de afgelopen 2 jaar, de 12 vluchtelingen, die niet wisten
waar Nederland lag, spreken nu de taal, gaan naar school of hebben een baan. Zij maken deel
uit van de gemeenschap.

In het dorp Brummen (circa 8000 inwoners) waren ongeveer 250 mensen als donateur of vrij-
williger betrokken. Vanuit de onzichtbare lijnen, sportvereniging, kerken, buurt, en wat al niet
meer vonden wij elkaar. leder deed wat hij of zij kan en kon. Nog steeds zijn de lijnen kort en
staan we als een netwerk om de mensen “onze Oekrainers” heen en treden wij als vrijwilligers
terug, daar waar hun eigen netwerk daarvoor in de plaats komt.

Maar wat opvalt is dat als je door dit dorp loopt, je er anders naar kijkt. Dit is ook die samenle-
ving, dit gebeurt ook. Niet alleen lopen mensen te hoop voor dingen die ze niet willen of waar
ze zich onzeker en bang over voelen, maar ook en vooral komen ze in beweging als ze iets wel
willen. En dan werkt die kracht op een positieve manier.

Blijf het goede verhaal vertellen, blijf hopen en mobiliseer die krachten. We hebben het nodig

in deze tijd. Dan kunnen wij met elkaar dingen doen. leder op zijn eigen manier en ieder in zijn
eigen kracht. En dan wordt hoop omgezet in realiteit.
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Nieuwe kruiswoordpuzzel: Kerk en Vrede.

Horizontaal Verticaal

3. Vredesbeweging opgericht door christelijke kerken (7 1. Document van de katholieke kerk over vrede en
letters) gerechtigheid (8 letters)

4, Het stichten van vrede, vaak een taak van de kerk 2. De drager van het vredesoffer tijdens de eucharistie
(12 letters) (3 letters)

5. Gebed voor vrede, vaak gezongen in kerken (6 5. Vredesinitiatief door verschillende

letters) geloofsgemeenschappen (10 letters)



Antwoorden vorige keer.
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Emoties zijn uitingen van deze

Vragen die helpen behoeften te identificeren
Taal vermijden die anderen beschuldigt
Eerste stap in geweldloze communicatie

Behoeften vervullen zonder anderen te schaden

Term voor gevoel bij vervulde behoeften
Stap: waarneming, gevoel, behoefte,...
Doel van geweldloze communicatie

De grondlegger van geweldloze communicatie



De penningmeesters, wisseling van de wacht.

Paul den Hartog

Op de afgelopen ALV is Aicha Chaghouani benoemd als nieuwe penningmeester. Dit is een
fijne ontwikkeling, Ik wil na ondertussen 16 jaar bestuur een stapje terug doen, maar kan dit al-
leen over mijn hart verkrijgen als ik het een en ander in goede handen kan achterlaten. En dat
lukt zeker doordat deze functie bij Aicha is beland.

Mijn overwegingen waren duidelijk voor mij, na 16 jaar kan ik alleen meer van hetzelfde bren-
gen voor Eirene, maar er moet nieuw elan in, aanpassing aan het huidige tijdbeeld. Dat lijkt
hiermee (en met de benoeming van Louise op de andere sleutelpositie, secretaris) tot stand te
komen.

Ikzelf zal nog een jaar als Algemeen bestuurslid aanblijven en op de achtergrond vooral Aicha
bijstaan met de financién.

Bij het wisselen van de wacht is de overstap naar een nieuwe bankrekening wat makkelijker te
maken. De veel gehoorde wens van leden in mail, gesprek en zelfs nog een briefkaart indach-
tig heb ik me aan dit project gewijd. Het is nog een hele toer om een bankrekening elders te
krijgen, wij moesten met Eirene NL door de molen en zijn integer bevonden. De laatste stappen
(het verkrijgen van een incassocontract om de automatische incasso’s mogelijk te maken) wor-
den gemaakt, maar de bankrekening van Triodos is ondertussen in gebruik gesteld en U kunt
uw eventuele donatie daarop overmaken. De tenaamstelling is:

Stichting vrienden van Eirene, bankrekeningnummer NL 77 TRIO 0320 8383 74

Vanaf nu kunt U deze rekening dus gebruiken, sterker nog, het heeft ons aller grote voorkeur.
De oude rekening wordt zo snel mogelijk afgebouwd, maar zal voorlopig op de achtergrond nog
wel even in gebruik zijn. Zo gauw het incassocontract definitief is goedgekeurd zullen wij de
incasso overhevelen naar de nieuwe rekening. U hoeft daar niets voor te doen.

In de afgelopen ALV is besloten om het project NVC in Bosnié nog sterker te gaan ondersteu-
nen. Om de organisatie daar echt goed neer te zetten is er op zijn minst tijdelijk een vaste
kracht halftijds aangesteld. Dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee, maar na uitgebreid
hierover gesproken te hebben en in de ALV daar zelfs een besluit over genomen te hebben
willen wij dit stevig ondersteunen. Wellicht een idee om de nieuwe bankrekening in te wijden
met een extra donatie om dit project weer verder te helpen. Ik hoop het, het is mij zeer aan het
hart gelegen.
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CIRENE ONLINE VIA:
WWW.EIRENE-NE-
DERLAND.ORG

IBAN: NL 77 TRIO 0320 8383 74

t.n.v. Stichting vrienden van Eirene
(giften zijn aftrekbaar van de belasting)

Scan de QR-code
voor ons website

Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt Eirene NL initia-
tieven, die zich voor geweldloze conflictoplossing en een duurzame en recht-
vaardige ontwikkeling inzetten.

Postadres: Van Beethovenlaan 3, 3741 HW, Baarn
Telefoon: 06-30383961

Email: info@eirene-nederland.org
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